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UNIFIL Vereniging
De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)
is in 1999 opgericht en is in principe al
leen vóór Unifillers, Dutchbatt en Dutch
Infantry Coy en hun familieleden. De NUV
heeft zich voor de periode vanaf 2016 en
verder het volgende ten doel gesteld:
 
Saamhorigheid
Saamhorigheid werd in Libanon als een
groot goed ervaren en is de basis van
onze vereniging. De NUV ondersteunt dit
door ontmoetingsmomenten te organi
seren of te ondersteunen met faciliteiten.
Lid zijn van onze vereniging moet voelen
als ‘thuis’ komen, verbonden met ‘toen
en nu’. Het ‘wij-gevoel’ straalt trots uit,
versterkt de onderlinge band en heeft
een duidelijke en positieve uitstraling
naar onze omgeving. Het draagt bij aan
de herkenning en erkenning van UNIFIL
als missie en onszelf als UNIFIL veteranen.
Iedere vijf jaar wordt door de NUV een
grote landelijke reünie georganiseerd.
 
Informatie en communicatie
Het is belangrijk om onze missie op de
kaart te houden en te bewaren voor de
toekomst. De NUV streeft naar een genu
anceerd beeld van de missie, haar vete
ranen en hun ervaringen. Goede contac
ten en samenwerking met de pers/me
dia, Defensie, ons eigen 44 Pantserinfan
teriebataljon RI JWF, organisaties voor
veteranen en bijv. militaire musea zijn
essentieel. Het verenigingsblad Dubbel
Vier verschijnt eens per drie maanden en
wordt breed gelezen! De vereniging
heeft een eigen website en is actief op
sociale media. Actueel nieuws over acti
viteiten, veteranendagen en veteranen
in het algemeen dragen bij aan verbon
denheid. Er is een factsheet ontwikkeld
met achtergrond en informatie over de
missie. De ambitie is om in de komende
jaren te zorgen voor een database met
gegevens, feiten/gebeurtenissen, na
menlijsten, kaarten, foto’s van posten en
materieel en mensen, etc.
 
Belangenbehartiging
Binnen de mogelijkheden die het be
stuur heeft, informeert de NUV instanties
zoals Defensie, de IGK (tevens belast met
veteranenzaken), de defensieombuds
man, politici, organisaties voor vetera
nen etc. en stelt als dat nodig is de speci
fieke omstandigheden van onze vetera
nen aan de orde. We willen luisteren naar
dat wat er leeft en goede, functionele

contacten hebben met onze leden en alle
betrokkenen. In de komende vijf jaar wil
de NUV uitgroeien tot DE belangenbe
hartiger van én voor alle Unifillers.
 
Representatie
De NUV komt binnen haar mogelijkhe
den op voor de belangen van Unifillers.
Daarbij streven wij naar herkenning, er
kenning en waardering. Periodiek over
leg vindt plaats met het Ministerie van
Defensie, de Politiek, RI JWF, het Vetera
nen Platform (VP), het Nederlands Vete
raneninstituut (NLVI), gelijkgestemde
veteranenorganisaties, het VFonds, het
Nederlands Instituut voor Militaire Histo
rie, etc.
 
Herdenken
De negen oud collega’s, wier namen op
het UNIFIL monument in Havelte staan,
hebben tijdens onze missie het hoogste
offer gebracht, hun leven. Unifillers heb
ben daar het diepste respect voor. Zij en
hun families/nabestaanden verdienen
voor altijd ons respect en onze aandacht.
Nabestaanden worden meer betrokken
bij activiteiten. Wij geven zichtbaar blijk
van respect door bij de jaarlijkse herden
kingen in Amsterdam, Loenen en bij het
Monument te Havelte als eenheid of de
legatie aanwezig te zijn. Betrokken, trots
en representatief! Unifillers worden in
toenemende mate gevraagd om te fun
geren als erewacht bij een uitvaart met
veteranen-eer van een overleden Unifil
ler.
 
Ondersteuning
Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen
(LZV) kent een nuldelijnsondersteuning
component. Het VP is opgedragen de
nuldelijnsondersteuning uit te voeren en
voor de toekomst te verankeren. Nulde
lijnsondersteuning is steun dichtbij, Uni
fillers die dus andere Unifillers helpen. Op
de website van het VP en de Digitale
Sociale Kaart Veteranen www. https://
www.disk-veteranen.nl/ staat een over
zicht van de landelijke dekking van de
nuldelijnsondersteuners.
 
Ereleden NUV
 
Louis Verhoeven             2013
Berry Diestelhof              2016
Hans van Lent                   2016
 
 
 
 

Lid van Verdienste
 
René Vroomman            2017
Henk Schoenmakers     2019
 
Bestuursleden NUV
 
Voorzitter:  Jack Boerma
voorzitter@unifilvereniging.nl
 
vice-voorzitter:  Louis Verhoeven
 
Secretaris:  Daan van der Graaf
secretaris@unifilvereniging.nl
 
Penningmeester en ledenadministratie:
Erick van der Wouw
penningmeester@unifilvereniging.nl
 
 
Commissieleden NUV
 
Redactie Dubbel Vier: Erik Kuiper
redactie@unifilvereniging.nl
 
Social Media –vacant
Sociaal Fonds – Cees van Ingen
 
Commissie van Beroep – Fred Krijnen,
Marvin Kuiper, Jan van Halen
cvb@unifilvereniging.nl
 
Webmaster www.unifilvereniging.nl
 
Pieter Mielen, Bert  Lammerts van Bueren
webmaster@unifilvereniging.nl
webmaster.unifilvereniging@gmail.com
 
 
 
De activiteiten van de NUV worden mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van
het vfonds.
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Colofon
 
Dubbel Vier, uitgave van de Nederland
se UNIFIL Vereniging
 
Jaargang 23, nr. 4, december 2022
 
Oplage 1.400 stuks
 
Drukker Editoo B.V.
 
Redactie redactie@unifilvereniging.nl
 
Adreswijzigingen
Graag uw adreswijziging aan:
Penningmeester/ledenadministratie
penningmeester@unifilvereniging.nl
 
Adverteren in de Dubbel Vier
Ondersteun het werk van de vereniging
en adverteer in de Dubbel Vier. De Dub
bel Vier wordt niet alleen thuis door de
leden van de vereniging gelezen, maar is
steeds meer te vinden in openbare en
veteranengelegenheden.  Dat maakt het
nemen van een advertentie des te inte
ressant voor u/uw bedrijf. Laat u informe
ren over de mogelijkheden redactie@u
nifilvereniging.nl en penningmeester@u
nifilvereniging.nl
 
Aanleveren kopij en fotomateriaal
Graag ontvangt de redactie artikelen en
foto’s voor de Dubbel Vier. Bij het aanle
veren van foto’s: graag in voldoende
formaat in verband met de drukkwaliteit.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden stukken in te korten of om er
veranderingen in aan te brengen.
De artikelen in de Dubbel Vier hoeven
niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van
het bestuur weer te geven.
 
Overname artikelen
Overname van artikelen is toegestaan
met bronvermelding en toezending van
een exemplaar aan adres van de secreta
ris.
 
Inleveren kopij voor de Dubbel Vier
De deadlines voor de Dubbel Vier staan
vermeld op de website van de NUV.
 
De deadline voor Dubbel Vier Nr.1- 2023
is
26 maart 2023
 
Foto voorpagina: stemmige zonsonder
gang vanaf Post 7-8, december 1980. Foto:
archief NUV

Van de voorzitter
 
Voor jullie ligt alweer de laatste “Dubbel Vier” van dit jaar. Een jaar waarin weer veel
is gebeurd. Covid is nog niet weg maar werd naar de achtergrond verdrongen door
een oorlog in Europa. Een oorlog met grote gevolgen. Wij werden geconfronteerd
met de verschrikkingen die een oorlog veroorzaakt en zeker als die ook gevoerd
wordt tegen burgers. Wij weten uit ervaring wat dat betekent. Daarnaast geeft deze
oorlog ook maar weer eens aan hoe belangrijk een goede defensie is. Het gevaar ligt
altijd op de loer en er zijn altijd mensen uit op macht. Europa heeft zich, na de koude
oorlog, wat in slaap laten sussen en de gevolgen zijn nu zichtbaar. Het laatste aspect
zijn de economische gevolgen voor ons allemaal. De prijzen van energie en de stij
gende inflatie geven maar weer eens aan hoe kwetsbaar wij zijn met z’n allen.
 
Ook binnen onze club kennen wij wat problemen. Onze penningmeester Erick van
der Wouw werd getroffen door hartfalen en ziet zich genoodzaakt om zijn functie
per 1 januari neer te leggen. In de eerste plaats natuurlijk een grote tegenslag voor
Erick zelf, maar ook weer een aderlating voor onze vereniging. Daar waar wij dachten
het bestuur uit te kunnen bouwen naar zeven man zijn wij nu weer terug bij drie.
Verderop in dit blad komt de secretaris hier nog op terug.
 
Toch zijn er ook goede dingen te melden. Het aantal activiteiten gaat weer toenemen
en er kunnen weer meer bijeenkomsten worden gepland. Er is dan ook goede hoop
dat wij volgend jaar weer meer bijeenkomsten kunnen organiseren dan afgelopen
jaar. In dit blad vinden jullie een verslag van de naamgevingsceremonie van een vi
aduct voor Philip de Koning. Er zijn een veertigtal viaducten in Nederland die de naam
krijgen van een omgekomen militair. Hierbij zijn er ook een aantal van onze achter
gebleven maten in Libanon die op deze manier ook bij het grote publiek niet verge
ten zullen worden. Een goede zaak.
Het was weer een bewogen jaar. Naast terugkijken en daar van leren wil ik toch
vooral vooruitblikken. Wij hebben een prachtige club en dat willen wij in de komen
de jaren zo houden. Dus samen de schouders er onder ook als het eens wat minder
gaat.
 
Ik wens jullie allemaal hele goede en gezegende Kerstdagen met hen die jullie
dierbaar zijn. Daarnaast wens ik jullie een heel goed en gezond 2023 en ik hoop dat
jullie dromen uit mogen komen. En tenslotte weer veel leesplezier.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jack Boerma
Voorzitter NUV

3



Uit de bestuurskamer
 
Afgelopen ALV ben ik toegetreden tot het bestuur in de rol van secretaris. Voor diegenen die mij nog niet kennen: Daan van der
Graaf, 65 jaar jong, sinds deze maand gepensioneerd politieman, woonachtig in Elst (Overbetuwe) en werkzaam geweest op de
BHP in Haris van augustus 1980 tot en met januari 1981.
Door twee jaar stilstand dankzij Covid 19 en een flink aantal bestuurswisselingen de afgelopen jaren, functioneert de NUV op
dit moment niet, zoals we graag zouden willen. Daar komt bij dat onze penningmeester / ledenadministrateur Erick van der
Wouw om gezondheidsredenen zijn functie per 31 december 2022 gaat neerleggen.  En ook onze beheerder van de (web)
winkel, Berry Diestelhof, heeft aangegeven om op 1 januari 2025 te stoppen met zijn fantastische werk.
 
Een vereniging van ruim 1300 leden kun je niet besturen met 3 bestuursleden en een handvol vrijwilligers. Er is werk aan de
winkel. Als 1% van de leden een taak wil oppakken binnen de NUV, kunnen weer doen wat we graag willen: een goede vereniging
zijn voor alle Unifillers.
 
Welke stoelen zijn er op dit moment vrij:  een 2e secretaris; een 1e en 2e penningmeester/ledenadministrateuren een activiteiten
coördinator, voor wat betreft het bestuur. 7 bestuursleden is gewoon nodig om goed te kunnen functioneren als vereniging.
                  
Extra vrijwilligers hebben we nodig bij Dubbel 4 ( redacteuren die kopij aanleveren); een opvolger/coördinator voor de Unifil
winkel plus wat “handjes” extra om te helpen bij de “winkel op locatie” en een ploegje vrijwilligers, die ondersteunt bij diverse
activiteiten, door te helpen met het opbouwen van zaken als een roadblock en dergelijke. En in 2024 willen we weer een grote
reünie houden. Ook daar hebben we mensen nodig.
Let wel: het is vrijwilligerswerk, maar het is nooit vrijblijvend. We moeten op jullie kunnen rekenen. Continuïteit is voor een
vereniging als de onze zeer belangrijk.
 
Ik hoop op reacties van jullie. Positieve, wel te verstaan. Ik moet er niet aan denken om als secretaris op de ALV 2023 de volgen
de agenda te moeten presenteren:  Opening – voorstel tot opheffing van de NUV wegens gebrek aan bestuursleden en vrijwil
ligers – rondvraag – sluiting.
Ik ga er vanuit dat we in 2023 voldoende mensen hebben om de NUV goed te laten draaien. Maar daar heb ik jullie wel bij nodig!
 
Met veteranengroet,
 
Daan van der Graaf, secretaris NUV

De BHP in Haris, 23 november 1980. Foto: Erik Kuiper
 

"Vrijwilligerswerk, 

maar nooit vrijblijvend"
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Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 

terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 

ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 

verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 

die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 

Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 

zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

Advertentie

Van de webshop
 
Raadpleeg regelmatig de webshop van de UNIFIL Vereniging via www.unifilvereniging.nl
Daar vindt u ook diverse pins, waarvan er hieronder een aantal zijn weergegeven.

www.unifilvereniging.nl/webshop

Voor de pins is een luxe doos - set pins zelf samen te stellen !! -
verkrijgbaar.
 
In de webshop vindt u ook replica's van onze onderscheidin
gen, de medailles en het Draaginsigne Nobelprijs. Deze worden
alléén verkocht aan draaggerechtigden.
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Vrijdagmiddag 04 november 2022 hebben we onze 4e reünie gehouden op de Basis van het Nederlands Veteraneninstituut in
Doorn. Het was alweer 9 jaar geleden dat we onze laatste reünie hebben gehouden, dus was het fijn om elkaar weer te zien.
 
Het YP-peloton is het eerste en enige peloton dat heeft bestaan in de geschiedenis van Dutchbatt in Libanon. Van maart 1983
t/m oktober 1983 was dit peloton gelegerd op post 7.16, Al-Yatun.
De chauffeur met boordschutter reed elke week met de YP-408 naar een post, na een verblijf van 1 week of soms langer, wat
een keer is gebeurd omdat er verkeerde olie in de wormkasten van de YP zat, gingen ze weer terug naar Post 7.16 voor onderhoud.
We reden dus door het gehele Dutchbatt-gebied, de meeste van onze zijn op bijna alle posten geweest.
 
Nu de reünie
Om 15.00 waren de meesten aanwezig op de Basis, na een kop koffie was er een bijeenkomst met een Geestelijk Verzorger. Een
gesprek over: wat zijn je herinneringen aan je uitzending naar Libanon, heb je er een trauma aan over gehouden na een situatie
wat jou heeft geraakt, ben je op vakanties (naar huis toe of een vakantie in de buurt) geweest, e.a.
 
Een onverwachte mededeling waar ik zelf van schrok en andere ook, het overlijden van mijn chauffeur in Libanon, Bart Renders.
Dan komt de kameraadschap weer duidelijk naar boven, helaas wisten velen niet dat hij was overleden. Ik had hem zelf graag
nog wil ontmoeten tijdens deze reünie.
 
Een goed voorbeeld van kameraadschap is voor ons toch wel de rit met een YP die we voor Theo Baljet hebben georganiseerd,
dit was op 10-03-2018 in Ede. Een aantal voor ons peloton waren ook aanwezig bij de afscheidsplechtigheid na het overlijden
van Theo.
 
Na deze bijeenkomst gingen we naar buiten, daar stond een witte YP. We gingen met z’n allen voor en op de YP op de foto, met
de blauwe baret op, alleen was er één zijn blauwe baret vergeten. Een aantal van ons gingen een ritje maken met de YP, door
Doorn en Driebergen. Altijd weer een geweldig gevoel om in een YP te zijn. Het geluid van een YP is iets geweldigs.
Weer naar binnen kwamen er 6 fotoalbums op tafel, die gretig bekeken werden en dan komen ook de herinneringen weer naar
boven.
 
Om 17.30 stond de blauwe hap klaar, waar wij van gesmuld hebben. Na het eten gingen we onder genot van een biertje of iets
anders verder met het bekijken van de fotoalbums, herinneringen ophalen of we hadden het gewoon over iets anders. We zaten
tot de kleine uurtjes met elkaar te praten, maar uiteindelijk gingen we toch naar bed.
 
De volgende morgen weer vroeg op om aan het ontbijt te gaan, wat weer goed was. Na het ontbijt bedankte Ed Heemskerk ons
voor onze aanwezigheid en de gezelligheid. Vervolgens ging iedereen weer richting huis.
 
tekst en foto: Theo van der Zanden

Reünie YP-Peloton, post 7.16 (Al-Yatun, 1983)
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Lkol Maikel Vrenken, C 44-PAINFBAT
RIPJWF
 

2022 – Een bijzonder jaar in voorberei
ding op missie
 
Terwijl ik dit schrijf lopen de laatste oefeningen van het jaar. De A-compagnie en de
C-compagnie zijn in Bergen-Hohne voor een schietserie, gevolgd door oefening
Bison Sustain. De B-compagnie en een deel van bataljonsstaf oefenen onder leiding
van een Duits bataljon op het Gefechtsübungszentrum (GüZ) in Altmark als laatste
voorbereiding op inzet in Litouwen. De D-compagnie, tot slot, is net terug van on
dersteuning aan oefening Falcon Autumn in Noord-Nederland. Werken op meerde
re sporen dus. Dat was in 2022 vaker het geval en zal in 2023 en 2024 nog extremer
worden.
 
2022 was behoorlijk druk voor het bataljon. Al in januari/februari zat de eenheid op
oefening in Oberlausitz, aan de Pools-Duitse grens. Alleen de Acie ontbrak, omdat
die op dat moment terugkeerde van inzet in enhanced Forward Presence (eFP) in
Litouwen. Op 24 februari viel Rusland Ukraine binnen en veranderde de wereld. Het
trainingsprogramma veranderde niet wezenlijk, maar uiteraard ging onze aandacht –
als mens maar zeker ook als militair – uit naar deze oorlog. Het conflict laat zien dat
er nog een belangrijke rol is voor zware manoeuvre-eenheden met tanks en infante
riegevechtsvoertuigen (zoals de CV90) en de waarde van anti-tank systemen. Ook
onderstreept de Russische invasie het belang van de eFP-missie in Litouwen, waar
we onze bondgenoot zichtbaar en fysiek helpen beschermen.

Tijdens diverse oefeningen gedurende het jaar, waaronder schietseries en een grotere (bataljons)oefening in Altengrabow,
maakten we grote stappen in het gereedstellingstraject. Daarnaast werden Fenneks ingeleverd voor de mid-life update en
werden de CV90s druppelsgewijs overgezet op rubber band track – vooruitlopend op hún mid-life update.
 
Ook op regimentsgebied gebeurde er het nodige. In april vond een regimentsweek plaats met daarin oefening Blauw Koord –
met dit keer twee YP-408s om deelnemende groepen te vervoeren. Door een nieuwe vullingssystematiek binnen de Landmacht
was dit tevens de enige oefening Blauw Koord van 2022 (de volgende is in week 13 2023). Op zaterdag 25 juni (Veteranendag)
werden, bijna twee jaar na formele toekenning in het Staatblad, de vaandelopschriften Afghanistan uitgereikt. Koning Willem-
Alexander bevestigde de cravatte met het opschrift “Noord-Kandahar en Uruzgan 2006” eindelijk aan ons vaandel. Erkenning,
waardering en respect voor ons goede werk in Afghanistan.

De inzet van twee YP408's tijdens de oefening Blauw Koord, april 2022
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Erkenning, waardering en respect was er ook voor enkele overleden regimentsgenoten. Sinds begin 2020 loopt een project van
het Veteranenplatform om bruggen en viaducten te voorzien van de namen van militairen die (vanaf 1960) op missie zijn om
gekomen. Het platform doet dit in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeenten, nabestaanden en krijgsmachtonderdelen.
Bij de formele ceremonie wordt een beperkte delegatie van het regiment van de omgekomen militair uitgenodigd, waarbij de
regimentscommandant meestal een korte toespraak houdt namens Commandant Landstrijdkrachten. Op 13 april en 1 juni
vonden de ceremonies plaats voor respectievelijk Sld1 Aldert Poortema en Kpl Wesley Schol die beiden in Afghanistan omkwa
men.
Op 14 oktober was de eerste UNIFIL-er aan de beurt: in een klein gezelschap vond in Ridderkerk de onthullingsceremonie plaats
voor Sgt Philip de Koning, die op 9 november 1979, één dag  voor zijn 22e verjaardag, omkwam toen een antitankmijn onder
zijn drietonner ontplofte. Het viaduct bij afslag 20 op de A15 bij Ridderkerk is naar hem vernoemd. Bij de ceremonie was ook
een beperkte delegatie van de UNIFIL-vereniging aanwezig. In 2023 worden nog enkele viaducten vernoemd naar UNIFIL-ers;
naar welke is mij nog niet bekend.

De moeder en broer van Philip de Koning bij de officiële onthulling van het naambord van het viaduct, daarbij bijgestaan door de (loco)burgemees
ter van Ridderkerk, Peter Meij, 14 oktober 2022. Foto's bij dit artikel: 43 Mechbrig via Lkol M. Vrenken

Dan de vooruitblik voor het bataljon. Onze focus is de eFP-missie in Litouwen. Midden-januari 2023 vertrekken de B-compagnie
en bijna de helft van de bataljonsstaf naar Litouwen, waar zij eind juli worden afgelost door de C-compagnie en wederom bijna
de helft van de bataljonsstaf. Slechts een handjevol mensen van de staf blijft achter om de A-compagnie en de D-compagnie te
trainen, waarbij de A-compagnie en een anti-tank-peloton van de D-compagnie zich voorbereiden op inzet eFP in de tweede
helft van 2024. De komende twee jaren worden dus pittige jaren voor het bataljon, waarbij er niet of nauwelijks momenten
zullen zijn dat de hele eenheid bij elkaar is. Maar waar het bataljon of de compagnieën ook zijn:
we zijn Toujours en Tête! - Altijd Vooraan!
 
Ik wens u allen fijne feestdagen en een geweldig 2023.
Met vriendelijke groet,
 
 
Maikel Vrenken
Luitenant-kolonel
Commandant 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso
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Vooraankondiging ALV 2023
De Algemene Ledenvergadering 2023 van de Nederlandse UNIFIL Vereniging vindt
plaats op zaterdag 22 april 2023.
De locatie is: ECHOS Home in Ermelo.
 
Reserveer deze datum vast in uw agenda.
 
Met veteranengroet,
 
Daan van der Graaf, secretaris NUV.

Unifillers reiken Blauwe Koorden uit aan de militairen, die deze oefening met goed gevolg hebben afgelegd, april 2022. (Foto 43 MechBrig via Lkol
M. Vrenken)

Webshop badges
 
Wist u dat u in de webshop van de NUV deze combinatie van
badges kunt bestellen voor maar 10 euro? Het fraaie logo van
de vereniging en een badge van het Nederlandse VN detache
ment Libanon.
 
Raadpleeg daarvoor de website van de vereniging www.unifil
vereniging.nl
Daar kunt u ook terecht voor de bekende blauwe polo's en
sweaters, en nog veel meer.
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Pieter van Geldorp. Foto: destentor.nl

Libanon, herinnering?
 
Het is al zolang geleden dat ik daar in dat verdeelde land de vrede poogde te dienen.
Twee perioden bracht ik door in Libanon. De eerste van september 1979 t/m maart
1980 en de tweede periode van september 1981 tot het voorjaar van 1982. In 1962
zat ik al als jong luitenant bij het bataljon Stoottroepen in het voormalige Nederlands
Nieuw-Guinea. In Libanon was ik voorlichtingsofficier. In de praktijk bleek dit in
hoofdzaak neer te komen op de vervaardiging en verantwoordelijkheid voor het blad
Dubbel Vier. Met genoegen en volle inzet heb ik die taak vervuld.
 
Mijn voorganger, kapitein Joop Korthuis (ovl), leidde mij rond door het hele Dutch
battgebied. Op een kleine post die je vanaf de moeilijke hellende weg amper kon
zien, lag een kleine ietwat vergeten viermanspost (17-A) en ik ontmoette daar een
jonge dienstplichtige sergeant Philip de Koning. Het klikte direct tussen ons ondanks
het redelijke verschil in rang. Na die eerste ontmoeting kwam ik meerdere malen op
deze post aan en sgt Philip en ik spraken veel over de sociale probleempjes op de
post, de bestaand militaire hiërarchie en de conflicten die daaruit voortkwamen. Maar
ook over zijn toekomst met ‘n lange reis naar Australië. Philip de Koning nodigde mij
uit voor zijn verjaardag in november. Een dag vóór die heugelijke datum kwam er
helaas een intens droevig einde aan zijn jonge leven. De meeste Unifillers van toen
weten van de landmijn die de drietonner, waarin Philip zat, vernietigde en hem op
slag doodde.
 

Philip de Koning (10-11-1957 - 09-11-1979) in Libanon. 1979. Foto via
Pieter van Geldorp

Van Philip wist ik dat zijn vader al jaren voordien was gestorven.
Zijn moeder deed alles om het kleine gezin op de been te
houden, want Philip had nog een jongere broer Willem, toen
scholier van 17. Terug in Nederland maakte ik kennis met Wil
lem. Samen bezochten wij zijn moeder die vanwege een ern
stige instorting was opgenomen. Ik begon Willem in hun
woonplaats Ridderkerk te ondersteunen, want van een 17-jari
ge scholier kun je niet verwachten dat hij ook maar enigszins
vertrouwd is met de ongebreidelde papieren overheidswereld.
De band met Philips’ jongere broer Willem werd steeds inten
siever. Na mijn tweede Libanonperiode werkte en woonde ik
in België en Willem en zijn toenmalige verloofde en latere
echtgenote Peggy, beheerden bijvoorbeeld onze woning toen
ik met gezin op vakantie ergens in Europa vertoefde. 
 
Willem koos het militaire beroep, mogelijk om na te streven
wat zijn gedode broer niet had kunnen bereiken. Ik laat hier
terzijde wat zich de afgelopen decennia heeft voorgedaan,
mede als gevolg van een onvoorstelbare en kardinale fout van
het Ministerie van Defensie. Deze overheidsinstantie presteer
de het om voor een landelijke poster die de Landmacht Open
Dag moest promoten, een fraaie foto met daarop Philip de
Koning te presenteren! Maar Philip was al jaren voordien
overleden!

Ongehoord maar waar. Die poster heb ik in mijn archief. Willem’s beroep bracht hem, inmiddels officier geworden, naar de
pantserinfanterie in Seedorf (Dld). Mentaal raakte hij al snel op een hellend vlak. De voortdurende herinnering aan zijn overleden
grote vriend en broer leidde tot depressief gedrag. Jaren heeft zijn mentale strijd geduurd. Zware terugvallen met langdurige
opnamen wisselden met perioden van opstaan. Hij bleek uiteindelijk niet meer alom inzetbaar en kreeg in de rang van kapitein
ontslag uit zijn militaire beroep. De toenmalige staatssecretaris van Defensie schreef hem een brief met daarin de verzekering
dat voor hem binnen of buiten Defensie een passende werkkring zou worden gekozen. Welnu, dat is nooit gebeurd! Geen werk,
geen baan, niets van dat al en wanneer je geestelijk in de problemen bent geraakt staat geen enkele werkgever voor je klaar,
ook Defensie niet!. Vooruitzichten? Geen enkele! Willem verrichtte uiteindelijk veel vrijwilligerswerk, onder meer bij de Gewes
telijke Geestelijke Gezondheidszorg en voor het Rode Kruis. Dit werd zeer gewaardeerd, maar ondanks zijn vele capaciteiten,
leverde dit alles niets op.
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In een van onze vele intieme gesprekken, kort na zijn terugkeer uit het Duitse Seedorf, toen hij enige weken bij mij thuis verbleef,
vroeg hij mij in tranen: “Pieter, wil je mijn vader zijn?” Welnu, dit is de titel van mijn boek dat in 2021 verscheen. Hierin staat zijn
leven beschreven met voortdurend op de achtergrond zijn vroegere “leidsman” broer Philip. Het gaat nu goed met mijn
pleegzoon, die inmiddels al grootvader is. Willem’s grote zorg gaat thans uit naar zijn moeder, die dichtbij de 90 jaar komt en
lijdt aan sterk verminderend gezichtsvermogen en afnemende mobiliteit. Willem en ik wonen redelijk ver uit elkaar, maar ons
contact blijft zeer intensief. Met regelmatig bezoek, met WhatsApps, e-mails en telefoontjes blijven we op de hoogte van elkaars
wel en wee.

Het 'Sergeant Philip de Koning-viaduct' te Ridderkerk, oktober 2022. Foto 43 MechBrig

Op 14 oktober mochten mijn vrouw en ik ons scharen bij moeder de Koning, Willem, zijn vrouw Peggy en zijn gezin, om in
Ridderkerk de officiële naamgeving bij te wonen van een viaduct in Ridderkerk over de A-15, dat nu de naam draagt van “Ser
geant Philip de Koning”. Een ingetogen, steunende en waardevolle bijeenkomst die de familie heel goed heeft gedaan.

Philip de Koning ligt begraven op het Ereveld Loenen. Foto: Tubantia.nl

Libanon is voorbij. Herinnering voor duizenden. Maar zonder
Libanon had ik Philip, Willem, zijn moeder, zijn vrouw Peggy en
hun zonen Raymond en Philip nooit gekend. Een dramatische
gebeurtenis in dat turbulente Midden-Oosten bracht ons bij
elkaar. “Libanon” is voor mij geen herinnering om op te halen
bij een reünie, maar een levend bestanddeel van mijn Zijn tot
op de dag van vandaag!
 
Pieter van Geldorp
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IN MEMORIAM

Het jaar 2022 loopt ten einde. We staan stil bij de dit jaar ons ontvallen dienstmaten. Voor zover bekend bij de vereniging of via
social media (geverifieerd).
 
Opdat zij thans rusten in vrede.
Wij wensen de nabestaanden, vrienden en achterblijvers veel sterkte.

Jos Veenman                     9-8-2021
 
Peter Uitdewilligen          1-11-2021
 
Rob van Heuveln            16-12-2021
 
Henk Koerten                  23-1-2022
 
John Jansen                    26-1-2022
 
Ronald Glorie                    8-2-2022
 
Leen van den Heuvel     19-2-2022
 
Bart  Jansen                      18-3-2022
 
Ed Leijenaar                      22-4-2022
 
Rob de Vries                       5-5-2022
 
Jaap van der Stoep           5-6-2022
 
Bert Deekens                      5-6-2022
 
Jacques Vos                       9-7-2022
 
Theo Stolte                        19-7-2022
 
Cees de Vries                    22-7-2022
 
Walter Kooren                    11-8-2022
 
Ron de Zwart                      26-8-2022
 
John de Roode                    27-8-2022
 
Jan Sitskoorn                        3-9-2022
 
Bert Nanninga                      19-9-2022
 
Charles Schuilenburg          27-9-2022
 
Leo Reawaruw                      7-10-2022
 
Helmut van Gaveren           8-11-2022
 
Richard Bosker                   14-11-2022
 
Ernest Kagie                       23-11-2022
 
Jo Thijssen                          27-11-2022
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Libanonreis oktober 2022, een dagboek
 
Door Bart Kuipers
 
Onderstaande is een verslag van onze reis naar Libanon in oktober 2022. De reis is georganiseerd door Jeannet en Bert Kleine
Schaars, beiden zijn betrokken bij de organisatie Veteranen Voor Libanon. Op 7 oktober is na een lange voorbereiding uiteinde
lijk het vertrek vanaf Schiphol voor onze trip naar Libanon die ons langs een aantal toeristische attracties zal leiden, maar als
belangrijkste ons weer terugbrengt naar het UNIFIL gebied waar wij als veteranen onze diensttijd hebben doorgebracht. Het
reisgezelschap bestaat uit 12 UNIFIL veteranen sommigen vergezeld door partners, zoon of dochter. Naast dit gezelschap ook
nog een lid van de organisatie Veteranen voor Libanon en twee journalisten van RTV Oost (regisseur Teun en cameraman
Marcus). RTV Oost gaat mee om deze reis vast te leggen voor uitzending.
 
 
Dag 1, vrijdag 7 oktober
We staan vroeg op om uiteindelijk om 8 uur te vertrekken richting Schiphol. Bij lang parkeren komen we Marcus en Teun van
RTV Oost tegen. Van Siem krijgen we de laatste instructies hoe en waar we moeten inchecken. Na een korte interview sessie met
Marcus en Teun kunnen we het vliegtuig in voor onze reis. De vliegreis verloopt voorspoedig en om 20 uur Libanese tijd arrive
ren we in Beiroet. Na de gebruikelijke plichtplegingen voor de douane zijn we dan eindelijk in Libanon. In de aankomsthal maken
we maken kennis met George onze gids (een archeoloog met uitgebreide kennis van land en historie) en Hafif onze chauffeur.
Als we de hal uitkomen loop ik op Teun af om iets over mijn eerste indrukken te vertellen. Het is lastig om spontaan iets voor de
camera te vertellen, maar het gaat goed. We moeten flink wennen aan de aanwezigheid van de camera. Na een busreis van bijna
een uur komen we aan in Byblos bij het restaurant voor een fantastische Libanese maaltijd. Een zeer rijke dis waarvan alle ge
rechten heerlijk zijn. Marty, Yeb-Jan en ik drinken een heerlijke rode Libanese wijn, de rest van de groep gaat aan het bier. Na
deze heerlijke welkomst dis gaan we voldaan naar ons hotel voor een welverdiende slaap om de volgende morgen om 8 uur
aan het ontbijt te zijn.
 
Dag 2, zaterdag 8 oktober
Na het ontbijt vertrekt de bus richting een wisselkantoor waar Marty en de anderen hun dollars wisselen voor Libanese ponden.
Er is een torenhoge inflatie, zodat iedereen met enkele miljoenen ponden het kantoor uitkomen. Yeb-Jan en ik raken ondertus
sen in gesprek met een Libanees die ons een kop Libanese koffie aanbiedt. In ons beste Frans zijn we in gesprek en hij vertelt
ons over zijn verblijf in Frankrijk en andere delen van Europa. Wij vertellen over het doel van onze reis, bezoek aan historische
plaatsen in Libanon en bezoek aan UNIFIL gebied in Zuid-Libanon. Na het wisselen vertrekt onze bus  op weg naar de eerste
bezienswaardigheid. Tijdens de rit betalen we de reissom in contanten aan gids George. Iedereen is blij dat we dit forse bedrag
in euro's kunnen overdragen en de reis daarmee verder veilig vervolgd kan worden. De eerste bezienswaardigheid is een oude
Romeinse brug gelegen op een belangrijke weg in de Libanese historie die teruggaat tot de tijd van pharao Ramses 2 van
Egypte (>3000 jaar geleden). Ramses 2 en nadien diverse veldheren hebben hier slag geleverd en daarna een gedenkteken
achtergelaten. De volgende stop is bij de grotten van Jeita, een immens grottencomplex dat in de loop van miljoenen jaren is
gevormd. We bewonderen de stalactieten en stalagmieten en maken nog een kleine boottocht over een onderaardse rivier. Aan
het einde van deze tocht introduceert Bert het 11-uurtje, een drankje en praatje om stil te staan bij iets wat de spreker of ons die
dag bezig houdt. Bert benoemt het overlijden van een UNIFIL veteraan die zich onder andere heeft ingespannen voor zorg van
Molukse graven. Na het ochtendprogramma is er een lunch in Jounieh, waarna we met de kabelbaan vertrekken naar Harissa,
een plaats waar Maria wordt vereerd. Veel gelovige Libanezen, niet alleen christenen, zien dit als een bedevaartsoord. Na dit
bezoek keren we terug naar ons hotel in Byblos en gaan direct door naar de souk en het Kruisvaarders kasteel bij de haven. Ie
dereen kan bij de haven de zonsondergang nog net vastleggen. Om 21 uur gaan we naar het restaurant voor wederom gewel
dige maaltijd. Libanese gerechten zijn smaakvol en niet al te zwaar. Maar de dis wordt wel iets te rijk gedekt.

'Monument' voor de schade in Beirut, na de grote explosie van 2020

Dag 3, zondag 9 oktober
Om 7:30 vertrekken we uit ons hotel in Byblos. Onze eerste stop
is de haven van Beiroet waar augustus 2020 de grote ontplof
fing was. Er is sindsdien niet veel gebeurd met het gebied, geen
tekenen van opruimen of herstel. Een schip bijvoorbeeld ligt
nog steeds op zijn zijde in het water. We nemen ruim tijd om
de schade te bekijken en te fotograferen. Na vertrek van deze
rampplek komen we op de route van Beiroet richting Damascus
die ons richting Baalbeck zal brengen. Onderweg is er een korte
stop bij “Sea Sweet” shop alwaar we typisch Libanese zoete
lekkernijen kunnen kopen. Erg zoet en nogal machtig.
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Baalbeck

We continueren onze reis richting Baalbeck. Wat ons opvalt gedurende het laatste deel van de reis zijn de grotere en kleinere
stukken landbouw grond tussen de huizen, veel autosloperijen en de vluchtelingenkampen voor Syrische vluchtelingen. We
komen aan in Baalbeck, waar wij de massieve stenen bewonderen die een deel van de fundering zouden moeten gaan vormen
voor de verschillende tempels in Baalbeck. Dit tempelcomplex is een wonder van techniek en inventiviteit in de oudheid. Deze
massieve stenen, met een gewicht van 1200 ton tot meer dan 1600 ton staan bekend als het megaliet mysterie van Baalbeck.
Grote vraag is hoe de stenen vervoerd werden en hoe ze uiteindelijk precies tegen elkaar aan zijn gelegd. Een van de stenen
heeft de naam  ajar el- ible, steen van de zwangere vrouw. Aanraking door een vrouw zou haar fertiliteit bevorderen. Op korte
afstand van de groeve ligt het tempelcomplex van Baalbeck. De tempels zijn door de Romeinen op fundamenten van Fenicische
tempels gebouwd. Met name de tempel van Bacchus is in zeer goede staat en blijkt de grootste Romeinse tempel te zijn die in
deze staat nog te bewonderen is. Schrijnend is wel de armoede die we in de buurt van het complex zien. Een jongen van 11 jaar,
een Syrische vluchteling uit een van de kampen in de buurt, probeert ons sokken te verkopen. Hij moet op één dag voor 100.000
Libanese ponden (omgerekend ongeveer $2,50) sokken verkopen. Een van ons schenkt hem dit bedrag. Omdat hij niet kan re
kenen vraagt hij naar de waarde van de gift. Na uitleg komt langzaam het besef dat hij daarmee zijn dagtaak heeft volbracht en
hij neemt met langdurig zwaaien zielsgelukkig afscheid van ons. De volgende plaats die wij bezoeken is Zahle waar wij de toren
beklimmen gebouwd ter ere van de heilige maagd Maria. We vervolgen onze reis naar Tyrus naar hotel Platinum.
 
Dag 4, maandag 10 oktober
Eerste dag in het UNIFIL gebied in Zuid Libanon. We worden door Suzanne en Corine, twee Nederlandse officieren werkzaam in
dit gebied voor Unifil en het observatieteam Untso, ontvangen in het hoofdkwartier van de Unifil in Naqoura. Van hen krijgen
een uitgebreide briefing over het huidige UNIFIL mandaat. Voor het monument op het hoofdkwartier brengen wij een eerbetoon
voor de soldaten die hun leven hebben verloren in dienst van UNIFIL. We lunchen op het UNIFIL hoofdkwartier en bezoeken
nadien de helicopters van Italair, een van de vele winkels met UNIFIL parafernalia en vertrekken naar het gebied van de Charlie
compagnie. Onze eerste stop is bij post 7-17, Charlies Angels, vlakbij Al Mansouri. De post stond er nog, maar er staat een hek
omheen en is daardoor niet te betreden. De weg gaat verder via Al Mansouri richting het latere hoofdkwartier van Dutch Infcoy,
post 7-4, in Majdal Zun. Veertig jaar geleden was dit een weg over open gebied met verspreid wat bouwsels. Nu is langs de hele
weg alles vol gebouwd. Zicht op de omgeving zoals wij die hadden is er niet meer.
Aangekomen in Majdal Zun is er vaag nog iets te herkennen van de oude ingang van de post. Op het terrein is de oude appèlplaats
wel te herkennen, maar verder is alles onherkenbaar veranderd.
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Bart Kuipers met zijn vrouw Marty bekijken met dorpelingen de pano
ramafoto uit 1984

Dag 5, dinsdag 11 oktober
Om 9 uur vertrekken we uit ons hotel en gaan richting Qana
alwaar het hoofdkwartier van het Fiji bataljon is. In Qana be
zoeken we de grot met verwijzingen naar bruiloft van Qana en
waar Jezus water in wijn zou hebben veranderd. Zoals vaker
ook hier de vraag of dit het originele Qana is. De reis wordt
vervolgd richting Yatar naar post 7-11. Begeleid door de Liba
nese geheime dienst lopen we naar de post en hebben aldaar
een mooi uitzicht over het omliggende land. Dirk en Yeb-Jan
herkennen hun oude post en worden ook samen uitgenodigd
om in de oude post binnen te gaan kijken. Dirk ervaart het
bezoek als een thuiskomen. Foto’s maken en filmen wordt door
de geheime dienst verboden, maar voor Dirk en Yeb-Jan wordt
een uitzondering gemaakt als zij in de oude post zijn.
Alvorens verder te reizen richting Haris is er eerst nog een be
zoek aan de burgemeester van Yatar voor chai en toespraak
over de huidige situatie in deze regio en in Libanon.

In Haris komen we langs benzinestation van Speedy (in UNIFIL tijd: “ik verkoop alles en als ik het niet heb bestel ik het”), bij alle
veteranen een bekende naam. Speedy komt de bus in en begroet ons in perfect Nederlands. Alles wat hij geleerd heeft van 5-6
jaar contact met Nederlandse Unifillers komt eruit, zoals “hallo stomme turken”, “geitenneukers” We lunchen in Tibnine waar
enkele andere oude bekenden langskomen, zoals Ali (Ali’s hamburger en pizza) en onze tolk Wafik Dakik. Met name naar de
ontmoeting met Wafik had ik erg uitgekeken. Voor iedereen is het een emotioneel weerzien. Na de lunch brengen we een bezoek
aan Al Yatun, post 7-16, in eerste instantie huisvesting van de Delta-cie, later de verzorgingscie. Een groot deel van de meege
reisde veteranen heeft de UNIFIL tijd op 7-16 doorgebracht. Van de oorspronkelijke post was behoudens nog wat resten van de
oude boerderij niet veel meer over. Otto wilde wel wat stukken steen met een beetje blauwe verf meenemen als herinnering.
Iedereen wilde hier wel zijn steentje aan bijdragen zodat Otto enkel kilo’s zwaarder van het terrein vertrok. Een bezoek aan de
nieuwe UNIFIL post van de Maleisiërs zat er niet in. Van Al Yatun wandelen we richting het oude hoofdkwartier van Dutchbatt
in Haris. Na het vertrek van de Nederlanders in 1983 is er niks meer gebeurd met dit hoofdkwartier, een luxueuze villa met mooi
uitzicht op de plaats Haris. We kijken rond op het terrein en krijgen een goede indruk hoe de staf daar zijn werk heeft gedaan.
Met de bus rijden we langs de oude BHP, via oud Haris richting de plek waar soldaat Kees van Rijn, op 21-10-1979 was omgeko
men bij een auto ongeluk. Op weg naar ons hotel in Tyrus is er nog een korte stop bij het benzinestation van Speedy.
 
Dag 6, woensdag 12 oktober
De dag begint rustig, ons bezoek aan het Hezbollah museum is afgezegd, het programma was iets te vol. Rond 11 uur vertrekken
we richting het oude kruisvaarders kasteel Beaufort. Kasteel Beaufort ligt op eenzame hoogte (780 m boven zeeniveau) midden
in het Libanese landschap. Bij helder weer is er een fenomenaal uitzicht tot wel 70 km ver. De bouw van dit kasteel op deze
hoogte is een unieke prestatie van de kruisvaarders. Na bezoek aan het kasteel gaan we op weg naar de lunch in het Phoenician
restaurant alwaar de zoon van onze buschauffeur werkzaam is. Het is een restaurant met een moderne entourage en wederom
een goede volledige Libanese lunch. Bij ons afscheid gaat het voltallig personeel nog even met ons op de foto.
Op de terugreis rijden we langs de plaats Odaisseh, gelegen aan de grens met Israe l. Ook
hier, zoals in de rest van Israe l, bestaat de grens uit een hoge betonnen muur.             
Bij terugkomst in Tyrus bezoeken wij de boulevard met uitzicht op zee en de vele vissers met hun hengels. Na het diner is er als
avond programma een college van onze gids George, over het ontstaan van het alfabet. Het alfabet is ontwikkeld door de Feni
ciërs die voor hun handel veel afspraken moesten vastleggen en dan was het handig om een eenduidige manier te hebben
waarmee dit kon gebeuren. Naast het college over het alfabet heeft George ook nog een verhaal over het uit India afkomstige
tientallig stelsel.
 
Dag 7, donderdag 13 oktober
Om acht uur vertrekken we uit ons hotel en rijden richting het monument in Tyrus voor de gesneuvelde soldaten in dienst van
UNIFIL. Na kranslegging en eerbetoon gaan we naar het oude gedeelte van de stad Tyrus.

In mijn tijd (1984) had ik een panoramafoto gemaakt vanaf het dak van een van de huizen op onze post. Marty, mijn vrouw, heeft
deze foto jarenlang in huis opgehangen en nadien bewaard in een kast. Dit panorama hadden we meegenomen en nu konden
we de huidige situatie vergelijken met bijna 40 jaar geleden. Toegestroomde dorpelingen kwamen de foto’s bekijken en gaven
commentaar op de foto en wat er veranderd was, welke gezichten ze nog herkenden. Het huis tegenover de post bleek nog te
bestaan. Het verre uitzicht naar de overkant van de wadi was veranderd, maar de aanwezige dorpelingen hielpen ons de beelden
te duiden. Ondanks alle veranderingen is er toch een feest der herkenning. Na een wandeling door dit gedeelte van het dorp
worden we uitgenodigd door de hoofdonderwijzer, toentertijd 10 jaar oud, in zijn huis. Dit huis stond ook op de foto die ik bijna
40 jaar geleden had gemaakt. Op het balkon worden we ontvangen met chai en Libanese koffie. De gehele familie wordt gemo
biliseerd, tot aan oma van diep in de negentig.
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De kranslegging bij het monument in Tyrus

In dit oude deel van de stad zien we een ongekende verzameling historie die teruggaat tot meer dan 2000 jaar geleden. We
lopen over een geplaveide weg in de Necropolis, de oude begraafplaats van Tyrus, met aan beide zijden sarcofagen en huizen
waar familieleden bij elkaar konden worden begraven. Eén sarcofaag heeft aan het hoofdeinde een blokvormig uitsteeksel met
daarin een kanaaltje. De overledene, een rijke wijnhandelaar Cerano genaamd, kreeg via dat kanaal van zijn vrienden wijn toe
gediend als ze met z’n allen nog even langs kwamen om een glaasje te drinken. Naast Necropolis ligt het Hippodrome waar de
locale bevolking 2000 jaar geleden kon genieten van paardenraces. Een deel van de tribunes zijn nog steeds toegankelijk. Op
deze historische plekken is zichtbaar hoe rijk en inventief de Romeinse samenleving was. Watervoorziening via aquaducten,
geplaveide wegen omringd door marmeren pilaren en in de binnenstad nog meer rijkdom zoals een groot Romeins badhuis
met vloerverwarming en fraaie mozaïeken op de vloer. Na het bezoek aan de romeinse opgravingen lopen we door de christe
lijke wijk van Tyrus. Dit is het laatste onderdeel van ons bezoek aan Zuid Libanon en we reizen via Sidon richting Beiroet.
In Sidon bezoeken we het kruisvaarders kasteel aan de haven, de soek en lunchen we in een restaurant met uitzicht op de haven.
Na het bezoek aan Sidon vertrekken we richting hotel Le Commodore in het Hamra district, het centrum van Beiroet. Marty en
ik worden voor de laatste keer geïnterviewd door Teun en Marcus en schuiven aan bij het diner.
 
Tijdens het diner is het laatste 11-uurtje voor Maaike en Hessel, respectievelijk dochter van Ton en zoon van Yeb-Jan. Beiden
vonden het een bijzondere reis en waren onder de indruk van de openhartigheid en onderlinge steun waarmee wij met elkaar
omgingen. Maaike heeft door deze reis het gevoel een sterkere band met haar vader te hebben gekregen. Voor Hessel was het
een heel mooie en indrukwekkende reis. Hij vond het speciaal deze reis met zijn vader en ons te kunnen delen. Doordat iedereen
zich steeds meer openstelde en mooie en ook minder mooie verhalen deelde heeft hij een beter begrip gekregen voor wat wij
en zijn vader allemaal hebben meegemaakt. Na het diner gaan we nog even het nachtleven van Beiroet in.
 
Dag 8, vrijdag 14 oktober
Na ontbijt om 8 uur vertrekken we uit het hotel. Het eerste korte fotomoment is bij Raouch of de duiven rotsen, twee rotsen
dicht voor de kust bij Beiroet. We gaan verder over de Corniche, de kust boulevard van Beiroet en nemen een afslag de bergen
in naar gebied van de Druzen. Dit is een mooi gebied met veel groen en aangenaam klimaat doordat het op zo’n 800 meter
hoogte ligt.
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Ons doel is Bet Eddine, het paleis van Beshir II, gebouwd in de 19e eeuw. Van George krijgen we uitleg over de architectuur en
de historie van het gebouw. Het paleis is gebouwd in oriëntaalse stijl maar heeft ook Italiaanse en traditionele Libanese invloe
den. Het is een mooi luxe afgewerkt gebouw met veel ruimtes voor ontvangst van gasten. Het luxueuze Hamman of Turks bad
is rijk gedecoreerd en heeft een mooi natuurlijk licht dat via de koepels binnenvalt. De sanitaire voorzieningen zijn voor die tijd
hoogstaand. Na bezoek aan paleis gaan we richting het nabijgelegen dorp Deir el Qamar. Na bezoek aan enkele souvenirzaken
gaan we lunchen Tijdens lunch hebben we aan ons deel van de taferl geanimeerde gesprekken over welk pepermuntje het
lekkerste is. Na de lunch vertrekken we richting Beiroet naar de voormalige green line. Aldaar waren tijdens de burgeroorlog de
belangrijkste gevechten tussen moslims en christenen. Na de vrede is dit gebied volledig hersteld en zijn een grote moskee en
een grote kerk naast elkaar gebouwd. We brengen een bezoek aan beide gebedshuizen. In de moskee mogen de vrouwen alleen
met bedekkende kleding naar binnen. Het laatste 1,5 uur is ter vrije besteding in centrum Beiroet in Hamrahstreet en dan
stappen we in de bus richting het vliegveld alwaar we om 18 uur aankomen.
 
Om 20:30 vertrekt ons vliegtuig richting Nederland. Aankomst op Schiphol om 00:15 uur.
 
Onze fantastische reis is ten einde, waarvoor dank aan de organisatoren Bert en Jeannet.
 
Tekst en foto's Bart Kuipers

Veteranen voor Libanon
 
Ondersteun het goede werk van de Veteranen voor Libanon, voor en in Libanon.
Neem eens een kijkje op de website www.veteranenvoorlibanon.nl en zie wat er
gedaan wordt voor de mensen daar. Ondeer andere de actie: "Laat een kind lachen"
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De cirkel is rond
 
In 2018 hadden we een wandeling in Zwolle. We gingen naar de herinneringsboom van Michael Driessen, samen met Marja,
mijn echtgenoot en Jan Driessen mijn Libanonmaat.
Michael Driessen, de zoon van Jan is 1 juli 2018 overleden na een noodlottig ongeval op zijn werk.
 
We hadden het erover om ter nagedachtenis aan Michael de halve marathon van Beiroet te lopen. We hadden alles geregeld in
2019 en toen afgereisd naar Libanon. Helaas ging de halve marathon toen niet door door de onrust in Libanon. Ondanks dat
hebben we er toch een mooie vakantie van gemaakt in Libanon. Want Libanon is een mooi land om te bezoeken. We zijn ook
natuurlijk in het zuiden geweest, onze post bezocht. Een reis om niet te vergeten.

2020 en 2021 ging de marathon van Beiroet weer niet door
vanwege corona en de explosie in de haven van Beiroet. Nu
2022 was het zover, de halve marathon in Beiroet, weer alles
geregeld en weer afgereisd naar Libanon.
 
Nu gingen we samen, Jan Driessen en ik. Weer veel gezien in
Libanon, we zijn naar Lady Lebanon in Harissa geweest om een
kaarsje op te steken voor Michael. 
 
Zondagmorgen 6.40 uur klonk het startschot.
We liepen in het shirt van het Veteraneninstituut, omdat we
veteranen zijn.
Met trots hebben we het gedragen. Michael is rond de Vetera
nendag in 2018 overleden
Veteranendag blijft voor jouw, Jan, altijd speciaal.
 
We liepen apart omdat Jan zijn eigen tempo wilde lopen. Zijn
eigen halve marathon van Beiroet. Ik heb al veel halve mara
thons gelopen in mijn leven, maar dit was de zwaarste van al
lemaal. Wel lekker gelopen. Ik was vergeten dat ze heuvels
hadden in Libanon. 
 
Tijdens de wedstrijd heb ik Jan nog 3 keer gezien.
Ik dacht, ik hoop dat hij het haalt want het was zo zwaar.
Maar Jan was op andere gedachte, uitlopen wat er ook gebeurt,
zou hij gedacht hebben. Hij heeft de knop omgedraaid en is
gaan lopen. Het zit tussen de oren zou Ray klaassens zeggen.
( Kamp van Koningsbrugge) Gewoon doorgaan en dat heeft
Jan gedaan. Uitgelopen 
 
Jan, ik ben supertrots op jouw met jouw prestatie om de halve
marathon van Beiroet uit te lopen. Ik weet zeker dat je Libanon
maten ook zo trots  zijn als een pauw. 
 
En je zoon Michael ook, supertrots wat je hebt gedaan.  
 
De volgende dag hebben we nog 15 km gewandeld  in Beiroet. 
Jan je hebt geen krimp gegeven ondanks de pijn die je voelde
in de benen.
 
De cirkel is rond.
 
Samen in Libanon gediend en 3 keer terug geweest
 
Je Libanonmaat 
Hans van den Boogaard  "IN DIENST VAN DE VREDE "

Jan Driessen (l) en Hans vd Boogaard, november 2022
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5 jaarlijkse reünie GNK Libanon
5 jaarlijkse Reünie geneeskundig personeel UNIFIL (geldt ook voor voormalig
behorende tot  ander dienstvak/wapen en nu geneeskundig) op 6 april 2023
Korporaal van Oudheusdenkazerne, Noodweg 37, Hilversum 1213PW
 
Globaal programma:     10.00 uur Ontvangst
                                    12.30  uur Rijstmaaltijd
                                    13.15  uur Rondleiding museum
                                                        Bezichtiging oude en nieuw geneeskundige voertuigen
                                    14.45 uur Voorlichting terugkeer reizen
                                    15.00 uur Regimentsdrankje
                                    16.00 uur Einde programma
                                   
Aanmelden middels het overmaken van €5,- per persoon  op bankrekening
NL74SNSB0922646627 t.n.v. C.W. Eijkelenboom onder vermelding van Libanon
reünie en voor de (voormalige militair) het registratienummer.
Gaarne het bedrag overmaken voor 1 maart

De BHP in Haris. Foto Piet Augustijn

Gerhard Bos, met de fiets in voormalig Charlie-gebied, oktober 2022

Op de fiets door Libanon
In oktober ben ik weer naar Libanon gegaan, dit keer om te fietsen in het Charlie gebied en mijn post 7-17 te bezoeken. En de
klim naar 7-4 dat is me gelukt. Ook heb ik de doorsteek gemaakt via de weg van 7-4 naar de weg, waar de bovenposten waren,
om zo bij 7-1 uit te komen. Bij elkaar een rondje van 20 kilometer.

Een dag later vanaf Sidon naar Beiroet gefietst over de oude kustweg en een stuk snelweg tot in het centrum van Beiroet. Ik heb
wat foto's gemaakt, die ik graag met jullie deel.

Gerhard Bos
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Een van ons - Unifillers met een passie
 
Pieter Mielen was van maart tot september 1982 Nekaf-chauffeur/radiotelefonist op
post 7.8.
 
Traces of war
Op de website www.tracesofwar.nl is een enorme hoeveelheid gegevens te vinden
over de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn bezienswaar
digheden die ook vandaag nog zichtbaar zijn, letterlijk dus “traces of war”. Dat zijn
restanten van bunkers, gebouwen die een rol hebben gespeeld in de oorlog, maar
vooral monumenten en andere herdenkingsplaatsen.
Pieter: “Toen ik deze site een paar keer bezocht had merkte ik op dat er van een
aantal bezienswaardigheden nog geen foto's waren, en zag de oproep om foto's aan
te leveren”. Dat is hij gaan doen. Met steeds meer enthousiasme, zodat Pieter nu
vrijwilliger is van deze site. Op de fiets rijdt hij in Den Haag en verre omgeving naar
de locatie waar nog foto's van ontbreken. Hij bekijkt dan ook of de informatie die op
de website staat klopt, met name of de plaats die op de interactieve landkaart aan
gegeven staat juist is, want Pieter is ook een liefhebber van landkaarten: “Zodra ik
een landkaart in mijn handen krijg, ga ik alle details bekijken, en is het zo een uur
later”. Pieter voor vertrek naar Libanon, 1982

Hoewel er al heel veel bezienswaardigheden opgenomen zijn (in de provincie Zuid-Holland alleen al meer dan 2000) ontbreken
er ook nog een aantal, onder andere omdat er nog steeds nieuwe monumenten bij komen, vooral ter herinnering aan burger
slachtoffers.
 
Hieronder een paar items waar hij een bijdrage voor aangeleverd heeft:

In Voorburg dit kleine monument voor gesneuvelden van de
13e Batterij Luchtdoelartillerie die op 10 mei 1940 het vliegveld
Ypenburg verdedigden tegen Duitse luchtlandingstroepen

Op het gemeentelijke kerkhof in Den Haag het monument voor
militairen die gesneuveld zijn bij de Slag om de Residentie in
de meidagen van 1940. Deze 167 slachtoffers liggen hier geza
menlijk begraven.
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Aan de rand van de Scheveningse bosjes het monument om de 54 slachtoffers van
het Englandspiel te herdenken.

Niet alleen Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Op het strand bij
Wassenaar zijn Franse mariniers gesneuveld die in 1944 aan land zijn gezet om in
lichtingen te verzamelen.

Nieuwe herdenkingsplaquette voor burgers die overleden zijn door geallieerde
bombardementen in het Haagse stadsdeel Loosduinen.

De insteek van de website is WW2, maar ook herinneringen aan andere oorlogen
worden opgenomen, zoals deze graven van 52 Britse marinemannen op het gemeen
telijke kerkhof in Den Haag. Zij zijn in 1914 omgekomen doordat hun schepen voor
de Nederlandse kust door een Duitse onderzeeër getorpedeerd zijn.

De Thomsonlaan in Den Haag is genoemd naar Lodewijk Willem Johan Karel
Thomson. Hij sneuvelde bij Durrës in Albanië op 15 juni 1914 tijdens een missie om
de vrede in het land te bewaren in de chaos na de Balkanoorlogen van 1912 en 1913.
Hij werd hiermee de eerste Nederlandse soldaat die sneuvelde tijdens een vredes
missie. Voor hem is dit best wel grote monument opgericht.

Op Google streetview zie je naast de blauwe lijnen ook blauwe
puntjes. Dat zijn 360-graden foto's die door gebruikers zijn
toegevoegd. Als Pieter op pad is voor Traces of War maakt hij
ook dat soort foto's met een speciale camera. Deze heeft aan
allebei de kanten een lens, en software die de opnames van die
twee kanten aan elkaar plakt. Door deze foto's aan streetview
toe te voegen komen oorlogsmonumenten meer in beeld, ook
bij mensen die daar niet direct naar op zoek zijn.
 
Pieter: ”Het doet me veel plezier dat het resultaat van mijn hobby
zichtbaar is voor andere mensen, en hen aan informatie kan hel
pen die ze anders misschien niet zouden vinden”.
 
Foto's via Pieter Mielen
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Nieuws vanuit de Stichting Veteranen voor Libanon (VVL)
 
Eerste editie VVL-Sponsorloterij 2022
Het was een spannende tijd. Niet alleen voor ons als initiatiefnemers voor het opzetten van de eerste editie van de VVL-spon
sorloterij, maar vooral voor alle deelnemers. Door mee te doen maakten zij kans om een geheel verzorgde (veteranen)reis naar
Libanon, t.w.v. 1350 euro, te winnen. Het leverde uiteindelijk een drietal hele blije gezichten op.
Voor ons als organisatie was het een spannende actie omdat we geen idee hadden hoe groot de animo zou zijn. Optimistisch
als altijd stelden we in totaal 1500 loten beschikbaar.
Helaas hebben we de verkoop van dat aantal bij lange na niet gehaald. Het goede nieuws is wel dat de loterij met aftrek van het
prijzengeld en kansspelbelasting in totaal toch nog een mooie 1600 euro heeft opgeleverd.

Met dit bedrag konden we een deel van de kosten betalen voor het verschepen de 35e zeecontainer. Deze container is op 6
oktober geladen in Deventer en op 17 november op de plaats van bestemming in Beiroet aangekomen. De dagen daarna zijn
alle spullen volgens afspraak verdeeld door lokale vrijwilligers waarmee we intensieve contacten onderhouden om deze verde
ling in goede banen te leiden. Om het betaalbaar te houden deden we dit alles wederom in samenwerking met de Stichting
Containers of Love.
 
268 verkochte loten en twee winnaars
Het totale aantal verkochte loten kwam uit op 268 en heeft twee gelukkige winnaars opgeleverd. Glenn Kuyp uit Almere met
lotnummer 111 en Mevrouw J. Vader uit Utrecht met lotnummer 205. Vanwege gezondheidsproblemen heeft zij besloten haar
prijs aan haar kleindochter Denise van Barneveld te geven. Hieronder een korte reactie van hen beide:

Met vereende krachten wordt gewerkt aan het laden van de container, bestemd voor Libanon. Foto: VVL, oktober 2022
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Glenn Kuyp: Almere, 18 september 2022. “Na een slopende 8 weken werken aan de
aanleunwoning van de schoonouders, witten, schilderen, vloer leggen, ergernissen,
heb ik vandaag de verhuisbus aan de kant gezet.
Een verhuizing als deze is niet alleen slecht voor je lichaam, maar ook voor je huwe
lijk als het je schoonouders betreft  . Ik was daarom ook enorm blij, opgelucht en
verheugd jullie bericht te hebben ontvangen dat jullie mij wilden bellen met het
heugelijke nieuws. Het winnende lot van de sponsorloterij. Met spanning en blijd
schap kijk ik uit naar een weerzien met Libanon in 2023, na 43 jaar! Het land waar ik,
als net twintig jarige jongen, als een volwassen man terugkwam. Ik kijk ernaar uit
jullie te spreken in Libanon en wellicht eerder in NL.”

Denise van Barneveld: “Mijn Oma won de reis naar Libanon, maar gezien haar leeftijd
en gezondheid was al snel duidelijk dat ze zelf niet in de mogelijkheid was om mee
te gaan. Zelf had ik ook een lot gekocht.
Na overleg werd ik voorgesteld om de prijs over te nemen. Dat wilde ik natuurlijk
graag doen! Mijn oom en tante vertellen regelmatig over het werk wat ze hebben
gedaan en nog steeds doen voor Libanon.
Ik vind dit altijd super interessant om te horen. Laatst zijn we ook samen uit eten
geweest bij een Libanees restaurant, superlekker was dat! Ik vind het daarom ook
heel erg leuk om deze reis te mogen maken om met eigen ogen te zien wat mijn oom
en tante over Libanon verteld hebben en natuurlijk om het eten daar te proeven. Ik
kijk enorm uit naar de reis!”

Onze felicitaties gaan uit naar Glenn en Denise. Zij gaan ons in 2023 vergezellen tijdens een van de twee reizen die we voornemens
zijn te gaan maken in 2023. We kijken er naar uit!!
 
Dank voor jouw deelname
Hierbij willen we alle deelnemers enorm bedanken voor hun deelname, notaris Brummelhuis voor de trekking en Multycopy
voor het kosteloos drukken van de loten.
We hopen volgend jaar een nieuwe editie van de VVL sponsorloterij te kunnen opzetten. Waarschijnlijk met een iets andere
opzet vanuit wat we geleerd hebben van deze eerste editie. We zullen in ieder geval de prijs van een lot omlaag brengen in de
hoop op meer deelname. Houd in ieder geval de VVL website en Facebook pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van
het vervolg.

Veteranenreis en schoolproject oktober 2022
De veteranenreis van afgelopen oktober was een speciale editie. De groep die zoals
altijd uit 20 personen bestond werd aangevuld met een cameraman en een verslag
gever van RTV Oost. Het leverde een prachtige korte documentaire op met de titel
´de vergeten missie´ die al te zien was op RTV Oost. Inmiddels is de link naar deze 26
minuten durende documentaire ook te vinden op onze website, onder het kopje ‘
nieuws en publicaties’.
 
Naast een veteranenreis is er tijdens die week ook weer hard gewerkt aan een van
onze projecten in oost Beiroet, op de school Saint Coeur in de wijk Bauchrieh. Op de
laatste dag vond daar de oplevering plaats van het, door ons als Stichting, aangeleg
de 5G draadloos ICT netwerk. Daarbij was er tevens een ontmoeting met de Neder
landse ambassadeur Hans Peter van der Woude. De 140 lokalen tellende school was
aanzienlijk beschadigd door de vernietigende explosie in de haven van 4 augustus
2020. 2500 leerlingen en hun docenten kunnen nu probleemloos gebruik maken van
internet, wat van groot belang is voor de ontwikkeling van de leerlingen zelf en ook
voor het werven van goede docenten.

De TV ploeg van RTV Oost, die de reis vast
legde in de docu 'De vergeten missie'
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2023 een nieuw jaar met nieuwe acties
Die explosie op 4 augustus 2020 was
mede de reden waarom wij de stichting
VVL hebben opgericht. Ook van dit be
zoek is er een beeldverslag gemaakt door
TV Oost, wat u op onze website kunt
vinden. Daar leest u ook meer over alle
andere hulpprojecten die wij ondersteu
nen, waaronder onze nieuwste actie:
‘Laat een Kind Lachen’, waarbij we ieder
een vragen een rugzakje te vullen met
goede schoolspullen.
 
Libanon zit in ons hart. De inwoners zijn
ontzettend lief, oprecht gastvrij en dank
baar. De afgelopen jaren vielen zij van de
ene crisis in de andere. Zonder hulp van
uit het buitenland valt het leven hen
voorlopig nog erg zwaar. Wij richten ons
met onze projecten veelal op kinderen.
We geven niet alleen praktische hulp en
goederen maar daarmee ook de kracht
en het vertrouwen dat er een betere
toekomst is, door te laten zien dat zij er
niet alleen voor staan.
Als Stichtingsbestuur van VVL hopen we
daarom in 2023 met jullie steun onze
acties voort te kunnen zetten.  Goede
feestdagen gewenst en een goed en
gezond 2023 !! !
 
Bert, Siem, Fred, János, Hans, Bartina en
Jeannet
 
www.veteranenvoorlibanon.nl
 
 
foto's bij dit artikel: Veteranen voor
Libanon

Van de redactie
 
- Dubbel Vier 2022-04 ligt weer voor u; 32 bladzijden dik geworden !! Met dank aan
alle inzenders van materiaal. Het geeft de redactie het gevoel van ONS blad.
 
- Zoals eerder gezegd is het maken van de Dubbel Vier veel werk, eigenlijk te veel
voor één persoon. Op de oproep in de vorige Dubbel Vier is één nieuwe reacties
gekomen. Daar ben is de redactie op zich heel blij, maar meer is erg welkom. De re
actie betreft het doen van interviews in de noordelijke provincies, Op zoek nog naar
iemand die het westen van het land voor zijn rekening wil nemen. Er zijn ook een
aantal Unifillers in/om het bestuur die wel enig werk op zich kunnen nemen. Ook
welkom, maar deze hebben veelal al veel werk voor de vereniging. Kortom, ga nog
eens na of de redactie kunt versterken. In januari 2023 volgt een telefonische ronde
langs de nu bekende vrijwilligers
 
- Ook vanaf deze plek prettige Feestdagen gewenst en vooral een goed en gezond 2023 !!
.
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Nuldelijnsondersteuning
 
Nederland kent als gevolg van de Veteranenwet (2012) sinds juni 2014 een Vetera
nenloket, waar veteranen en/of hun partners met vragen terecht kunnen. Het tele
foonnummer is 088-334 00 00. De verenigingen kennen veelal een Nuldelijnsonder
steuning. Maatjes onder elkaar en voor elkaar, voor een luisterend oor en kameraad
schappelijke hulp.
Nuldelijnsondersteuning is een project van het Veteranenplatform. Landelijk coör
dinator Nuldelijnsondersteuning voor het VP is Peter Klijn. De uitvoering van Nulde
lijnsondersteuning 2.0 is recent komen te liggen bij het Nederlands Veteraneninsti
tuut.
 
Zit je verlegen om een praatje? Loop je ergens tegenaan? Schroom niet en neem
contact op. Je vindt nuldelijnsondersteuning via de website van het Veteranenplat
form https://veteranenplatform.nl/ www.disk-veteranen.nl/
 
Regio Noord: Groningen, Friesland en Drenthe
email: rcnoord@nuldelijnsondersteuning
Tel: 06-23439756

Regio Oost: Overijssel, Flevoland en Gelderland
email: rcoost@nuldelijnsondersteuning.nl
Tel: 06-13183687

Regio Zuid: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
email: rczuid@nuldelijnsondersteuning.nl
Tel: 06-23462736

Regio West: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
email: rcwest@nuldelijnsondersteuning.nl
Tel: 06-23481160

De Johan Willem Friso kazerne in Assen, in zijn voortbestaan bedreigd. Assen, 24 november 2022 Foto: Erik Kuiper
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Helmen vol verhalen - een kunstenaarsproject met veteranen
 
Door: Erik Kuiper Het zal 2019 geweest zijn, toen je je kon opgeven voor dit project. De achterliggende gedachte van Helmen vol
Verhalen is, aandacht genereren voor de jonge veteranen. De beeldvorming bij het publiek was nog steeds: een veteraan wordt
geassocieerd met de Tweede Wereldoorlog. Er zijn inmiddels heel veel veteranen van latere missies. Onze inzet voor vrede en
veiligheid over de hele wereld. Projectleider Amy van Son (zelf veteraan van de Marine) was eerder bedenker/uitvoerder  van
het project ‘Your song’, waarbij veteranen gekoppeld werden aan singer-songwriters voor het schrijven van een song naar
aanleiding van de uitzendervaringen van de veteraan.
 
Hieruit is geboren meer te doen met de verhalen van veteranen. Kunst inzetten om te vertellen wat militairen op uitzending
allemaal meemaken. Dat heeft geleid tot het projectplan Helmen vol verhalen. Kunstenaars van over het hele land zouden ge
koppeld worden aan een veteraan en aan de hand van die ontmoeting met de veteraan  en bijbehorende verhalen een kunstwerk
creëren.
Vervolgens worden die kunstwerken bijeengebracht in een expositie, nadrukkelijk bedoeld als expositie om door het land te
reizen. Om zoveel mogelijk mensen door het hele land kennis te kunnen laten maken met (de verhalen van) veteranen.
 
Oproep voor deelname
In 2019 was daar dus de oproep voor deelname aan dit project. Niet alleen veteranen konden zich opgeven, ook de kunstenaars
konden zich inschrijven voor deelname. Voor de deelname van veteranen werd gekeken naar spreiding over het land, naar de
verschillende krijgsmachtonderdelen en naar man/vrouw.
Uiteindelijk werden 22 veteranen, thuisfronten en kunstenaars uitgekozen en aan elkaar gekoppeld. Bijzonder is dat in die se
lectie ook nabestaanden zitten van op missie omgekomen militairen.
 
Mijn inzending werd ook uitgekozen, waar ik geen enkele invloed op had. Misschien wel omdat ik al sinds 2005 als VN veteraan
vrijwillig gastspreker ben. Ik werd gekoppeld aan kunstenaar Mieke van Zundert, een beeldend kunstenaar-schilder. Zo werd ik
representant in de expositie van de UNIFIL missie naar Libanon. Dan blijkt Noord-Brabant best wel een grote provincie, want
van mijn woonplaats in Zuid Oost Brabant moest ik naar het uiterste zuidwesten, naar Zundert. Een beste rit, waarvan zelfs een
deel door België loopt.
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De totstandkoming van het schilderij ‘We lost one’
Bij de eerste ontmoeting in Zundert waren mijn vrouw, project
leider Amy van Son en de plaatselijke pers aanwezig. Het werd
vooral verkennen, maar het was algauw duidelijk dat deze
bijeenkomst niet voldoende inspiratie ging opleveren voor het
maken van een kunstwerk.
 
En zo maakte Mieke en ik een vervolgafspraak te Zundert,
waarbij ik op een vertelstoel moest gaan zitten. Tegelijkertijd
schilderde Mieke een portret van mij. We hebben een paar uur
gesproken. Ondertussen vroeg Mieke mij om toezending van
al mijn Libanonfoto’s. Die waren al gescand, dat was niet zo
moeilijk. Het leverde wel veel vragen op: Is deze foto van het
begin van de missie, of van het eind? Ik moest daarvoor redelijk
diep in mijn geheugen graven.
 
Naast de foto’s had Mieke ook interesse in mijn brieven uit Li
banon naar thuis. Die waren nog niet gescand, maar speciaal
voor haar, voor deze opdracht heb ik dat gedaan.
 
Wat leverde uiteindelijk de klik voor het maken van ‘We lost
one’? Ik had in mijn verhalen verteld over het dodelijk ongeluk
van Gerrit Jan van Barneveld 4 december 1980 op onze post,
Post 7-8. Een ingrijpende tevens emotionele gebeurtenis, die
(begrijpelijk) zijn sporen heeft achtergelaten, toen en nu. Mieke
had ook gezien hoe wij, als Post 7-8 groep met een aantal van
7-9, daar 40 jaar later bij stilstonden aan het graf van Gerrit Jan 
in Breukelen.

Persaandacht: Brabants Dagblad 12-08-2020. Kunstenaar Mieke van
Zundert met Erik Kuiper

'We lost one' geschilderd door Mieke van Zundert
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Ik had Mieke ook verteld over Nederlandse Veteranendag, laatste weekend van juni.
Ook over de bijbehorende plechtigheid in de Ridderzaal, waar op de eerste rij naast
de Koning een lege stoel staat met een bloemstuk, symboliserend allen die op missie
hun leven gaven.
 
Dat bleek de klik voor ‘We lost one’. De “basis” voor het schilderij is een foto van mij
van het Kerstdiner 1980 op Post 7-8, slechts drie weken na het dodelijke ongeluk van
Gerrit Jan. Op die oorspronkelijke foto zie ik ook bedrukte gezichten. Heel treffend
heeft Mieke dat verwerkt in het schilderij. De lege stoel …. Daarmee was mijn aandeel
in Helmen vol verhalen, mijn reden tot deelname, alweer geslaagd: dat onze missie
niet vergeten wordt, dat Gerrit Jan niet vergeten wordt.
 
Daarnaast kreeg ik bezoek van verhalend journalist Marlies Rothoff, die mijn verhaal
verder optekende, ter ondersteuning van het kunstwerk. In 2021 volgde de officiële
onthulling van ‘We lost one’. Mieke en ik keken beiden tevreden naar het resultaat.

Erik Kuiper, als geschilderd door Mieke van
Zundert (detail schilderij)

De expositie Helmen vol verhalen
Door de Coronaperikelen moest helaas de expositie in de koelkast tot 2022. Gaandeweg werden steeds meer kunstwerken
onthuld, beginnend in 2020 met het kunstwerk van/over Edwin de Wolf.
29 mei 2022 was het dan zo ver: de expositie van alle kunstwerken was samengesteld en beleefde zijn openingsmoment op de
Vliegbasis Deelen. In een helikopter hangar op de vliegbasis werden alle kunstwerken voor het eerst samen getoond in een
creatieve vormgeving. Bij deze opening waren nagenoeg alle betrokken veteranen, kunstenaars en journalisten aanwezig, als
mede de nodige gasten. Sfeervolle en indrukwekkende bijeenkomst werd het met muzikale omlijsting. Bijzonder was natuurlijk
de aanwezigheid van de voormalige Minister van Defensie Ank Bijleveld.

Uitleg bij een van de kunstwerken van Helmen vol verhalen, Assen 24 november 2022
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Van juni tot en met augustus ging de expositie dan eindelijk – na Corona- ‘op reis’, het eerst naar het Memory Museum in Nij
verdal. Een succesvolle eerste expo, met genoeg bezoekers en interesse.
 
Op 6 oktober werd de expositie geopend op de JWF kazerne te Assen, waar  inmiddels al meer dan 1.000 mensen de expo bezocht
hebben. Voor deze expo waren vrijwilligers nodig om dienst te doen als suppoost. Meerderen hebben zich daarvoor aangemeld,
waaronder een aantal Unifillers, helemaal geweldig!! De Commissaris van de Koning Drenthe Jetta Klijnsma was samen met de
Staatssecretaris van Defensie en de Burgemeester van Assen bij de expositie op bezoek. Haar reactie: “…. Onder de indruk van
de verhalen. De kwaliteit van de kunstwerken is hoog. Hulde voor allen, die deze tentoonstelling mogelijk hebben gemaakt en daardoor
heel veel troost en warmte geven aan veteranen en alle mensen om hen heen.”

Op 24 november vond er een nieuw hoogtepunt plaats in het
bestaan van Helmen vol verhalen. VETxASSEN werd georgani
seerd, een avond waarbij ondernemers uit Assen waren uitge
nodigd. VETx, een samenwerking tussen Helmen vol verhalen,
de KL en ondernemend Assen.
 
De opkomst was hoog op ‘Home is where the heart is’, de naam
van de kunstconstructie. Na een bezoek aan de expositie en
een maaltijd volgde voor alle gasten een avondprogramma.
Mogelijk was die hoge opkomst te verklaren door de dreigende
sluiting van de JWF kazerne, iets dat ondernemers vrezen. Een
zestal sprekers/ veteranen namen het woord, die duidelijk in
druk maakten op de aanwezigen in de zaal. Een van de sprekers
was Libanon veteraan Rianne Volkering, die we reeds eerder in
de Dubbel Vier zagen met haar UNIFIL diorama.
Het diorama werd hiervoor meegenomen vanuit Zoetermeer
naar Assen. Helaas ontbreekt de stofkap nog ter bescherming
van het kwetsbare model. Deze kap kost ongeveer 1.500 euro.
Bijdragen zijn dan ook meer dan welkom via ww.unifildiorama.nl

Libanonveteraan Rianne Volkering geeft uitleg bij haar UNIFIL diora
ma. VETxASSEN, 24 november 2022

De expositie op de Johan Willem Friso kazerne is wegens succes
verlengd tot en met januari 2023.  Hierna zal Helmen vol ver
halen weer gaan reizen, waarschijnlijk naar Midden-Groningen.
Houd hiervoor de berichtgeving in de gaten, via Facebook
Helmen vol verhalen. Mogelijk volgt ook daar een VETx bijeen
komst. De expositie is al aan te bevelen, de VETx bijeenkomst
al helemaal.
 
Van de expositie is een foto-expositie gemaakt, die haar vuur
doop kende op het Provinciehuis van Zuid Holland te Den
Haag. De opening daarvan op 26 november werd druk bezocht.
De expositie in Den Haag was tot en met 17 december te be
wonderen.
Ook de foto-expositie gaat reizen door het land. Vanaf 9 janu
ari 2023 is de expositie te zien in Krimpen a/d IJssel.  Houd ook
daarover de berichtgeving in de gaten.
 
Helmen vol verhalen maakt (de verhalen van) veteranen ineens
heel zichtbaar voor het publiek. Of zoals luitenant-generaal bd
Hans van Griensven, voorzitter Veteranenplatform, onlangs
stelde bij de eindejaarsbijeenkomst van dit platform:  ‘Erken
ning en waardering voor de veteranen zijn belangrijke elementen,
maar hoe zichtbaar is de veteraan in de maatschappij? En hoe kan
dit gecombineerd worden met het bewustzijn dat vrede en vrijheid
niet vanzelfsprekend is?”  

Beeld van VETxASSEN, met KLu veteraan Harrie Vorsteveld en Amy
van Son op het podium

Het schilderij maakt verhalen los.....

Foto’s Erik Kuiper, Milon Abrahamse, Helmen vol verhalen
 
“Voor mijzelf was het een beetje: de cirkel is rond, om na 42 jaar weer op dezelfde kazerne te zijn, war Libanon ooit begon. bij ‘mijn’
kunstwerk, juist over mijn uitzending.”
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